
 

Het verhaal:  

Druktemakers  

Elke dag liepen ze door de straten: de druktemakers van de stad. ‘Man, man, man,’ zeiden ze altijd. 
‘Nou, nou, nou. Poeh, poeh, poeh.’ Ze hadden altijd haast, ze moesten altijd snel. Gek werden ze 
ervan. Een tijd geleden kwam Johannes de Doper naar ze toe. ‘Verander je leven,’ zei Johannes. 
‘Houd van God.’ De mensen zuchtten, kreunden en schudden hun hoofd. ‘Nee, nee, nee,’ zeiden ze. 
‘Geen tijd, te druk, helaas.’ Ze keken naar de oude kleren die Johannes droeg. Rare man, dachten ze. 
Na Johannes kwam Jezus. Jezus ging overal een praatje maken. Hij ging met mensen eten en vertelde 
over Gods koninkrijk. ‘Kom er ook bij,’ zei Jezus tegen de druktemakers. Maar ze konden niet, ze 
waren veel en veel te druk. Rustig zitten eten? dachten ze. Zonde van de tijd. We eten wel een 
boterham terwijl we werken en piekeren en druk doen. Op een dag heeft Jezus al die druktemakers 
bij elkaar geroepen. Hij zei: ‘Iedereen die moe is. Iedereen met een hoofd vol stress. Iedereen die 
zich zorgen maakt - die mag bij mij komen. Bij mij krijg je rust.’ Dat heeft Jezus toen gezegd. En 
vandaag zegt hij het nog een keer. Tegen iedere druktemaker die gek wordt van zichzelf, zegt Jezus: 
‘Kom maar bij mij. Hier vind je rust.’ 

 

 

 

 


