
 

Verhaal Nikodemus 

Nikodemus  

Nikodemus is een Farizeeër.  

Hij weet veel van de Bijbel. Hij kent alle regels. Hij leert de mensen hoe ze zich aan de regels moeten 
houden.  

Maar vandaag is het anders. Vandaag krijgt Nikodemus les.  

Het is donker. Het is al nacht. Maar Nikodemus gaat nog niet naar bed. Hij gaat eerst bij Jezus op 
bezoek. 

‘Dag Jezus’, zegt Nikodemus. ‘Wij weten dat u een leraar bent. U hoort bij God. God helpt u om 
wonderen te doen.’ ‘Luister goed, Nikodemus’, zegt Jezus. ‘Om bij God te horen, moet je opnieuw 
geboren worden.’ Dat snapt Nikodemus niet. ‘Iemand, zo groot als ik, past toch niet in een buik van 
een moeder?’ zegt hij. Jezus lacht en schudt zijn hoofd. ‘Nee, dat past niet! Maar ik bedoelde het 
anders.  

Als je geboren wordt, begint je leven, toch?’ Nikodemus knikt. ‘Als je bij God wilt horen, moet je 
opnieuw beginnen.’ ‘Maar hoe dan?’ vraagt Nikodemus. ‘Door de heilige Geest. De Geest zal bij je 
komen. De Geest zorgt dat je gaat leven.’ Nikodemus fronst. ‘De Geest? Hoe weet je dat de Geest 
gekomen is?’  

‘Denk aan de wind. Kun je de wind zien?’ Nikodemus schudt zijn hoofd. ‘Maar je ziet wel wat de wind 
doet!’ zegt Jezus. ‘Als het waait, zie je de takken bewegen. Je ziet golfjes op het water. En je kunt de 
wind ook voelen. Zo is het ook met de heilige Geest. Je kunt hem niet zien, maar je kunt hem wel 
voelen. En je kunt zien wat hij doet. De Geest zorgt ervoor dat je anders gaat leven. Je gaat leven 
zoals God het wil. En iedereen kan zien dat je bij God hoort. 

’ Nikodemus knikt. Daar wil hij verder over nadenken.  

Door het donker gaat Nikodemus terug naar huis. 

 

 


