
Kom, volg mij  

Aan de rand van het meer staan twee vissers. Het zijn broers. Ze 
heten Simon en Andreas. Ze hebben allebei een groot net vast. Eerst 
zwaait Simon het net met een grote boog, plons, het water in. Aan 
het net zit een touw. Simon houdt het touw stevig vast. Andreas 
zwaait het net met een grote boog het water in. Ook hij houdt het 
touw stevig vast. Simon trekt een beetje aan het touw. Is het net al 
zwaarder? Zitten er vissen in? Als je visser bent, moet je kunnen 
wachten. Wachten tot er genoeg vissen in je net zitten. Er komt een 
man aan. Het is Jezus. Simon en Andreas kijken op. ‘Kom’, zegt Jezus. 

‘Volg mij!’ Wat doen Simon en 
Andreas? Wachten ze tot hun netten 
vol zijn? Nee, ze laten de netten los. 
Ze draaien zich om en lopen naar 
Jezus. Verderop ligt een boot. In de 
boot zitten drie mannen. Een vader 
met twee zonen. Jakobus en 
Johannes. Ze hebben een groot net 
vast. Het net is kapot. Het zit vol 
scheuren. Samen repareren ze het 
net. Jakobus en Johannes zien Jezus. 
‘Kom’, zegt Jezus. ‘Volg mij!’ Wat doen 

Jakobus en Johannes? Maken ze hun werk af ? Nee, ze laten het net 
vallen. Ze klimmen uit de boot en gaan naar Jezus toe. Hun vader 
kijkt hen na. Jezus gaat verder. Simon, Andreas, Jakobus en Johannes 
gaan met hem mee. 
 


