Mattheiis mag aan Jezus denken

Vroeger was Matthelis een tollenaar. Hij verdiende zijn geld door geld van de
mensen te vragen die langs het hek wilden. Mattheiis vroeg veel geld, zodat hij
lekker rijk werd.

Toch voelde hij zich niet fijn. Hij was soms bang: bang voor andere mensen, bang
voor wat er allemaal kon gebeuren. Dan lag hij ’s nachts wakker in zijn bed.

Op een dag kwam Jezus bij Mattheiis. ‘Ga toch met mij mee’, zei Jezus. En
Matthets ging. Hij liet zijn hek achter en zijn geld. Hij werd een vriend van Jezus.
Matthetis hoorde echt bij de groep van Jezus. Hij ging overal mee naartoe en
Jezus kwam zelfs op zijn verjaardag. Dat was veel fijner dan al dat geld, en
Matthetiis was nooit meer bang.

Maar nu maakt Matthelis zich zorgen.

‘Ik ga weg’, zegt Jezus. ‘Ik ga naar mijn Vader in de hemel. Maar op een dag kom
ik terug.’

‘Maar hoe moet dat dan?’ vraagt Mattheiis. ‘Als jij er niet bent, wat moeten wij
dan? Misschien gebeuren er nare dingen, en dan is er niemand om ons te
helpen.’ Jezus slaat een arm om Matthelis heen.

Hij zegt: ‘Denk aan mij. Juist als je bang bent. Bang voor andere mensen of bang
voor de wereld. Als je zoekt naar een veilige plek, als je wakker ligt in de nacht.
Denk dan aan mij. Want het duurt niet lang, dan kom ik terug!’

Dat zal Mattheiis goed onthouden. Als hij bang is, zal hij aan Jezus denken. Want
Jezus komt terug!







