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pagina 11 en 12 door Arie Bax.

Jaargang 13, nummer 7

Redactie:
Ied van Baren
Marcella Grob
Han Langeveld
Wil Langeveld

Deze zomer reden we van Italië naar Frankrijk door het 
Mont Blanc-massief. Dat hadden we ons van tevoren 
niet gerealiseerd. Volg de navigatie en je komt waar je 
wilt zijn , was onze insteek die dag. Maar onderweg  
torenden steeds meer bergen boven ons uit en ze leken 
wel steeds hoger te worden. We zagen de boomgrens 
en zelfs nog een beetje eeuwige sneeuw. Het was een 
indrukwekkend stuk van onze rit. We verwonderden 
ons over de hoogte ervan, maar ook over het feit dat 
mensen daar een tunnel en een snelweg kunnen 
aanleggen. Wonderen van de natuur én van de 
techniek. Dat is zo fijn aan het verkennen van een 
andere omgeving: je kunt je soms zo verwonderen over 
dingen. 

Maar ook in mijn vertrouwde omgeving is er genoeg 
om mij over te verwonderen: het schitteren van het 

En ik kan me verwonderen over hoe een organisatie als 
onze gemeente (maar ik denk ook aan het 
VakantieBijbelfeest, de Heksenketel en de vele andere 
Oudewaterse initiatieven) draaiende gehouden wordt 
door zoveel vrijwilligers. Dat er steeds weer mensen 
zijn die hun schouders eronder willen zetten om dingen 
mogelijk te maken voor een ander. Met elkaar zijn we 
tot veel in staat!

Deze Ontmoeting is daar een bewijs van. We wensen u 
een mooie start van het nieuwe seizoen. 

Namens de redactie,
Marcella en IedKopij inleveren voor het oktober-nummer 

uiterlijk woensdag 18 september 2024

bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl



4 

 
 
 

De lofzang 

 ik zeg maar eerlijk- 
Begrijpt u die man? Ik wel. Er gebeuren verbijsterende dingen. Het duurt niet lang meer of de oorlog in Oekraïne kent al 
een miljoen doden. Gaza is één grote ruïne. En van dichtbij hoorde ik van een vader die ineens terminaal blijkt te zijn. 
Drie kleine kinderen. Ik weet van een jonge moeder die volgespoten wordt met het vergif van de chemo, om toch te 
overleven.  De Heer prijzen en loven? Waar gáát dat eigenlijk over? En toch wil je bemoedigd worden als je naar de kerk 
gaat. Maar hoe dan?  

Toch is er iets aan de hand met de lofzang. Niet echt uit te leggen, maar toch. 

Bij het afscheid gaf de oude vrouw mij een envelopje - gebruikt wordt in het 
postverkeer - 
overleed haar man, moeilijke man met een kwetsbare gezondheid. Samen waren ze meer dan vijftig jaar getrouwd. Ze 
gaf mant  

Er is iets aan de hand met de lofzang.  

Doorgaans verbinden wij de lofzang met de hoogtepunten van ons leven. Als alles meezit, als de omstandigheden er 
aanleiding toe geven, willen we de lofzang wel op de lippen nemen. Maar ook de in de laagvlakte van ons bestaan? Als 
ons leven door diepe dalen heengaat? Is er dan iets van de lofzang te bespeuren, of besterven ons de woorden op de 
lippen? Bij die oude vrouw dus niet.  

Er staat iets in het Evangelie dat ons te denken geeft.  Jezus viert het Pascha met zijn vrienden. De sfeer is geladen. 
Jezus spreekt over zijn onontkoombare dood. Aan tafel klinken ook woorden van verraad in de allernaaste kring. Maar 
dan vermeldt het Evangelie dat Jezus en zijn discipelen aan het einde van de maaltijd de lofzang zongen. Ze zingen vijf 

begint het grote lijden van Jezus. 

Wat is dit toch? Er is iets aan de hand met de lofzang.  

Weet u, dat heeft te maken met onze hersenhelften. De linkerhersenhelft is de helft van de nuchtere feiten, de harde 
feiten. De taal van twee maal twee is vier, ongelukkig is ongelukkig en dood is dood. Maar de rechterhersenhelft is 
anders. Daar wonen de emoties, daar woont de onbegrijpelijke liefde, daar woont de hoop tégen het onzichtbare in, en 
daar woont ook het lied dat je boven je linkerhersenhelft uitzingt.  

Dat hadden Jezus en zijn discipelen goed begrepen, en die oude vrouw ook. Gelukkig maar, want die rechterhersenhelft 
laat je de glimp zien van waartoe wij bestemd zijn.   

En dat hebben we toch nodig, die glimp?  
Ds. Kees Burger 
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Vieringen september 2024 
Zondag 1 september: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. P.M.W. van der Schans, 

IJsselstein   
Ouderling van dienst: Esther Brouwer 
Organist:  Bas Vliegenthart  
Koster:   Hans Aleman  
Peuteroppas:  Hanneke en  

Angelique de Graaf 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  in de soosruimte  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie 
Bijzonderheid:  Koffie drinken door 

Liturgiecommissie  

Zondag 8 september: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. M.A. Verstoep, IJsselstein 
Ouderling van dienst: Dita Aleman 
Organist:  Piet van Rikxoort  
Koster:   Hans Stafleu  
Peuteroppas:  Maud en Lynn Brouwer 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  De Zonnebloem 
Uitgangscollecte: Diaconie 
Bijzonderheid:  Ziekenzondag, Heilig 

Avondmaal   

Zondag 15 september: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. J. van de Meent, Utrecht 
Ouderling van dienst: Esther Brouwer 
Organist:  Martijn van de Weerd 
Koster:   Cor van der Neut  
Peuteroppas:  Marit en  

Noortje van den Brink 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Plaatselijk Jeugdwerk  
Bijzonderheid  Startzondag, koffie drinken 

Zondag 22 september: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. K. Vos, Huizen  
Ouderling van dienst: Coroline de Ruiter  
Organist:  Bas Vliegenthart  
Koster:   Michel de Goeij  
Peuteroppas:  Marith en Meike de Goeij  
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PKN / Vredesweek 
 
Zondag 29 september: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. J. Schelling, Sliedrecht 
Ouderling van dienst: Agnelle van der Linde 
Organist:  Han Langeveld 
Koster:   Jaap Swijnenburg  
Peuteroppas:  Nelleke en  

Rianne Lekkerkerker  
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie  
 
Overige vieringen: 
IKO avond gebed Oud Katholieke Kerk: 
4 september 19.15 uur IKO bestuur 
11 september 19.15 uur Hans Lippe 
18 september 19.15 uur Dingena van Esterik 
25 september 19.15 uur nog niet bekend 
27 september 19.30 uur Taizé viering in  

R.K. Kerk 
 
Weeksluiting Wulverhorst: 
6 september 19.00 uur pastor Huub Spaan 
13 september 19.00 uur ds. Roelof de Koning  

Gans 
20 september  19.00 uur pastor Huub Spaan 
27 september  19.00 uur mw. Sippy Klercq 
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September 2024 (Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

1 zondag Zacharia 8:1-8

2 maandag Zacharia 8:9-17

3 dinsdag Zacharia 8:18-23

4 woensdag Handelingen 9:32-43

5 donderdag Handelingen 10:1-23a

6 vrijdag Handelingen 10:23b-48

7 zaterdag Marcus 8:27 9:1

8 zondag Handelingen 11:1-18

9 maandag Handelingen 11:19-30

10 dinsdag Handelingen 12:1-17

11 woensdag Handelingen 12:18-25

12 donderdag Deuteronomium 11:1-17

13 vrijdag Deuteronomium 11:18 12:1

14 zaterdag Marcus 9:2-13

15 zondag Marcus 9:14-29

16 maandag Handelingen 13:1-12

17 dinsdag Handelingen 13:13-25

18 woensdag Handelingen 13:26-43

19 donderdag Handelingen 13:44 15:7

20 vrijdag Handelingen 14:8-20

21 zaterdag Handelingen 14:21-28

22 zondag Handelingen 15:1-18

23 maandag Handelingen 15:19-35

24 dinsdag Deuteronomium 12:2-12

25 woensdag Deuteronomium 12:13-28

26 donderdag Deuteronomium 12:29 13:6

27 vrijdag Deuteronomium 13:7-19

28 zaterdag Marcus 9:30-37

29 zondag Marcus 9:38-50

30 maandag Micha 6:1-8
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Uitnodiging gemeentevergadering 
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oudewater nodigt u van harte uit voor de gemeentevergadering op 
dinsdag 10 september 2024 om 20.00 uur. Deze zal plaatsvinden in zaal 1 van de Ontmoetingskerk. 

In de gemeentevergadering van februari 2023 werd de profielschets voor de nieuw te beroepen predikant met u 
besproken en aangescherpt. Na allerlei voorbereidende werkzaamheden zoals een actueel beleidsplan en een 
meerjarenbegroting kregen we toestemming van het Breed Moderamen voor het beroepen van een predikant voor 
0,8 fte. Een beroepingscommissie werd samengesteld en deze ging voortvarend aan de slag. Na een intensief proces 
van ruim anderhalf jaar is er goed nieuws! Op dinsdag 30 juli 2024 heeft de Beroepingscommissie in de kerkenraad 
een kandidaat voorgesteld voor de functie van predikant in de Protestantse Gemeente Oudewater. De kerkenraad 
heeft unaniem en met dank aan de beroepingscommissie deze voordracht overgenomen. 

De volgende stap in dit proces is het informeren en horen van de gemeente. De beroepingscommissie zal een 
beknopt verslag geven van haar werkzaamheden en vertellen over de keuze voor deze kandidaat. Vervolgens zal de 
kandidaat zich voorstellen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunt u van tevoren vragen indienen 
voor de kandidaat via scriba@protgemoudewater.nl. 

Een stemming volgt. In onze plaatselijke regeling is vast gelegd dat doop- en belijdende (gast)leden en doop- en 
belijdende vrienden vanaf 18 jaar mogen stemmen. Om tot een beroep over te gaan is een meerderheid van twee 
derde van de stemmen nodig. 

De agenda is als volgt: 
* Welkom door de voorzitter, Esther Brouwer 
* Verslag van de beroepingscommissie, José van Steenbergen en Jacoline Krabbendam 
* Voorstellen en presentatie door de beoogde predikant 
* Gelegenheid tot het stellen van vragen 
* Stemmen en vaststellen van uitslag 
* Pauze 
* Uitleg over het vervolg van de procedure 
* Sluiting van de vergadering 

Namens de Kerkenraad en de Beroepingscommissie, 
Mieke Schippers (scriba) 

Uit de beroepingscommissie 
Allerbeste gemeenteleden, 
Dit is een laatste bericht van uw 
beroepingscommissie.  Ruim anderhalf jaar hebben 
we u verslag gedaan van onze activiteiten, al konden 
we niet alle informatie met u delen in verband met de 
privacy van de kandidaten. We danken u voor uw 
geduld en voor uw vertrouwen.  

 
 
We hebben een goede tijd gehad met elkaar.  Soms 
was het ook best moeilijk want er waren niet veel 
kandidaten beschikbaar of die wij geschikt vonden. 
We zijn heel blij dat we uiteindelijk een kandidaat 
gevonden hebben waarbij het wederzijds klikt en die 
de kerkenraad ook geschikt acht.  
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We verheugen ons op de gemeentevergadering waar 
u kennis kunt maken met de kandidaat en de 
kandidaat met u.
Ondertussen is Chris Scherpenzeel deze zomer 
verhuisd van huis, school en kerk, maar hij is gelukkig 
wel blijven meelezen en meeleven. We hebben zijn 
deelname en bijdrage zeer gewaardeerd. 

Voordat de kandidaat zichzelf op dinsdag 
10 september voorstelt zullen wij als 
beroepingscommissie nog eenmaal kort verslag doen 
van onze werkzaamheden en u vertellen waarom wij 
unaniem voor deze kandidaat gekozen hebben. 
We zien u graag op de gemeentevergadering, 
hartelijke groet van de beroepingscommissie (Ria, 
Jorn, Joke, Coroline, Judith, José en Jacoline)

PKN- Jaarthema 2024/2025 
Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk
Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis 'De 
werkers in de wijngaard' (Matteüs 20, 1-16). In deze 
gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het 
bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet alle 
menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders
die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net 
zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt 
hebben. Hun loon is geen loon naar werken maar 
genadeloon. Ondertussen klinkt in deze gelijkenis ook 
een uitnodiging: je kunt elk uur aanhaken bij het werk 
in de wijngaard. Als we ons richten op het hemelse 
licht dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpt 
dat het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de 
medemens, voor de schepping, voor ons samenleven. 

Illustratie 'Als nieuw!'
Het gouden 

hart en de kroon 
worden tegelijk 
vastgehouden. Waar 
hart en handen bij 
elkaar komen, gebeurt 
er iets.

De handen (in gebed) reiken naar elkaar en 
geven zo het geloof handen en voeten.

De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een 
kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, 
samen zingen, samen bidden.

De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar 
steunen in vreugde en verdriet.

Van het College van Kerkrentmeesters
Ko Jongerius bedankt!!
In juni hebben we tijdens een mooie zondagmiddag 
kunnen ervaren hoeveel vrijwilligers onze gemeente 
rijk is. Er wordt door zoveel mensen enorm veel 
gedaan, wat iedere week weer mooi is om te zien.

Toch wil ik één persoon er dit keer uitlichten. 
Regelmatig kun je hem zittend achter het scherm van 
de computer aantreffen om de beamer te bedienen. 
Maar naast het leiden van het Multimedia team heeft 
Ko ook achter de schermen bijna 40 jaar de financiële 
administratie voor onze gemeente verzorgd! Zijn IT 

achtergrond 
kwam daarbij 
goed van pas 
waardoor er 
veel verbeterd is 
in de loop van 
de jaren. Mede 
dankzij hem zijn 
we nog steeds 
een financieel 
gezonde 
gemeente. 

overgenomen en gaat het goede werk samen met de 
penningmeesters Ied van Baren en Peter Schippers 
verder.

Voor deze uitzonderlijke prestatie hebben we Ko even 
in het zonnetje gezet. Hoewel het niet vreemd zou 
zijn om het even rustiger aan te doen, heeft Ko alweer 
een nieuw project opgepakt namelijk de 

Binnenkort horen jullie daar meer over

Leo Smit, voorzitter CvK
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15 juni 2024 tot en met 20 augustus 2024 

Wie worden er in september 2024 jarig, 80 jaar en ouder: 
16 september, mevr. J.J. Griffioen-Griffioen, Papenhoeflaan 101, 3421XP  Oudewater 
18 september, mevr. M.A. van Bemmel-Kwakernaak, Joostenplein 31, 3421TC Oudewater 
20 september, dhr. J. Graveland, Strengen 138, 3421JT Oudewater 
22 september, mevr. N. Wouters-de Jong, Schakenbosdreef 20, 3421VE Oudewater 
25 september, dhr. A.Th. le Feber, Amsterdamse Veer 1, 3421EA Oudewater 
29 september, mevr. G. Baerveldt-Boot, C. Valeriusstraat 7, 3421HN Oudewater 
29 september, mevr. W.E. Zijderlaan-Hoogenboom, Zuidzijdseweg 100, 3415PR Polsbroek 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 

Ingekomen: 
Mevr. H.W.M. Guijt, Westkade 3, 3467 PM Hekendorp uit Soest 

Verhuisd binnen de gemeente: 
Mevr. H. Goudriaan-ten Pierick, Ravelijnstraat 32, 3421CT Oudewater naar Strengen 108, 3421JT Oudewater  
Dhr. R.S. Boere, Kuipersdijk 149, 7512CD Enschede naar Getfertweg 296, 7512BG Enschede (voorkeurslid PGO) 
Mevr. C.E. Lekkerkerker met 2 kinderen, Brede Dijk 2, 3421TK Oudewater naar Waardsedijk 145, 3425TE 
Snelrewaard  
Dhr. J.G.G. Brandenburg en mevr. M. Brandenburg-Wink, Waardsedijk 145, 3425TE Snelrewaard naar Waardsedijk 
61, 3425TC Snelrewaard 
Dhr. B.D.M. de Vlieg, Nieuwstraat 2, 3421BT Oudewater naar Nieuwstraat 1 C, 3421BT Oudewater 

Verhuisd buiten de gemeente: 
Mevr. M.J. Elst, Splitsen 33, 3421JV Oudewater naar Leiderdorp 
Dhr. P. Goudriaan, Ravelijnstraat 32, 3421CT Oudewater naar Woerden  
Mevr. E.M. Jongerius, Kardeel 5, 3421KX Oudewater naar Gouda 

NB
Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres graag melden aan de scriba: scriba@protgemoudewater.nl of het 
kerkelijk bureau: kerkbureau@protgemoudewater.nl 

Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste 
namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden. 
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Pastoraat 
De grote oude kerk 
Tijdens de vakantie liep ik door een toeristisch 
plaatsje en  kwam ik  langs een grote oude kerk. De 
deur stond uitnodigend open en ik besloot om naar 
binnen te gaan. Altijd nieuwsgierig naar de sfeer, het 
interieur en misschien een gesprekje met een 
gastheer/-vrouw. 
Direct bij binnenkomst door de grote zware deur was 
daar de stilte, de serene rust en een zekere vorm van 
devotie. Een wereld, zo anders als waar ik zojuist 
vandaan kwam. 
Achter in de kerk stond een tafel met daarop enige 
informatie over het gebouw, een weekbrief , een  
maandelijks kerkblad enz., maar ook lag daar een 
prachtig gedicht. Ik voelde me aangesproken: 

Geachte bezoeker, 

Welkom in dit huis! 

Hier is een stoel voor wie moe is 
Hier is hoop voor wie verdwaald is 
Hier is liefde voor wie vol wrok is 
Hier is geloof voor wie twijfelt 
Hier ben je thuis 
Hier word je verwacht zoals je bent. 

Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht. 
Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht. 
Uren, dagen, maanden, jaren misschien. 

Sta even stil, 
Bewonder de schoonheid van dit huis, 
je eigen nieuw begin. 
Sluit even je ogen, word even stil. 

Want in de stilte 
hoor je de echo van Gods woord. 
Ga even zitten, 
hol ook hier niet jezelf voorbij. 
vouw je handen, open je hart, 
bid. 

En als je dat niet kan, 
als je niet geloven kan omdat je pijn hebt, 
ga dan toch naar je eigen huis met de zegen: 

 
 
Ik heb een poosje stil in de bank gezeten, een moment 
van bezinning, het interieur van de kerk bewonderd  
en een kaarsje gebrand voor de kinderen. 
Daarna ging ik weer naar buiten, mengde me tussen 
de toeristen en besefte dat het goed was daar even 

 
 

Omzien naar elkaar 
Inmiddels heeft u de Ontmoeting  van de maand 
september in uw bezit. De zomermaanden zullen voor 
velen van u mogelijk zijn omgevlogen. 
Fijn om even weg geweest te kunnen zijn of heerlijk 
thuis genieten en ontspannen van het mooie weer. 
 
Voor diverse gemeenteleden was dit echter een 
zorgelijke tijd. Wij denken aan de familie Mourik, 
Diemerbroek, die totaal onverwachts afscheid 
moesten nemen van hun zoon Chris In Kamerik. Hij 
laat een grote leegte achter in zijn gezin en familie.  
Ook Ton Boere heeft onverwachts op verdrietige wijze 
zijn broer verloren. 
Ook denken wij aan Bert Bultema, Marco van Dam, 
Johanna Griffioen en Hans Verweij. 
Zij moesten allen een ingreep ondergaan en hiervoor 
een langere of kortere tijd verblijven in het 
ziekenhuis. 
Gelukkig zijn ze allen weer thuis en we hopen dat het 
herstel goed mag verlopen. 
 
Er zijn ook zorgen om gezondheid bij de familie 
Zijderlaan in Polsbroek (Zuidzijdseweg 100). Wil zal 
binnenkort een operatie moeten ondergaan. 
Wij denken ook aan Jaap Rietveld die in Weddesteijn 
verblijft voor revalidatie. 
Sietske Blonk zal in de eerste week september aan 
haar knie worden geopereerd. Dat zij weer spoedig 
naar hun huis mogen terugkeren, wensen wij hen toe. 
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Oud-Biezenaren zullen zich predikant Elsje Pot nog 
wel herinneren. Zij heeft op 10 augustus afscheid 
moeten nemen van haar man Arjan Kraaijenbrink. 
Voor Elsje en haar gezin een groot gemis. Elsje woont 
Jagermeesterlaan 6   6891 CE Roozendaal. 

Dankbaarheid bij Kees en Alies Brouwer dat zij met 
hun gezin hun 50-jarig huwelijksfeest mochten vieren. 
Wat een groot geluk om zo lang met elkaar het leven 
te mogen delen. Hartelijk Gefeliciteerd! 

Houd ons bijeen Heer, in onze zorg voor elkaar 
Dat we oog hebben voor wat ieder nodig heeft 
Mogen wij ons aan U toevertrouwen. 

Maandkaarten 
De maand kaarten van juli zijn gebracht bij : 
mevr. Loes v.d. Waaij-Krauss, mevr. M. Koster-van 
Kempen, mevr. Elly van Leusden-van Buuren,  
mevr. J. Vellema-v.d. Ven, mevr. Eky de Wit,  
mevr. Corrie Kruiswijk-Vreeken, dhr. Jaap Verdouw, 
mevr. Goudriaan-ten Pierick, dhr. H. Voorhof,  
mevr. Mas Deelen-van Dam, dhr. Arie Griffioen,  
mevr. E.Versteegh-Neeleman, dhr. W. Gorter,  
dhr. Jaap v.d. Laan, dhr. Piet v.d. Waaij en bij  
dhr. Wim Griffioen, allen ter felicitatie met hun 
verjaardag in Juli. 

Tevens werd er een felicitatie kaart gebracht bij Henk 
en Alies Brouwer-Snippe i.v.m. hun 50-jarig huwelijk 
op 1 juli. 

Een kaartje ter bemoediging, beterschap of 
medeleven werd gebracht bij: mevr. Piety Bakker-de 
Jong, dhr. Cees. v Vliet, dhr. Hans Verwey,  
dhr. Bert Bultema en bij dhr. Jaap Rietveld en  
mevr. Sietske Blonk. 

Een kaartje als dank voor waarneming van het 
pastoraat tijdens de afwezigheid van ds. Kees Burger 
werd gestuurd naar ds. Peter v.d. Schans en ds. Erick 
Versloot. 

Een condoleancekaart werd gebracht bij de familie 
van Zwol i.v.m. het overlijden van dhr. Wim van Zwol. 

De maandkaarten van augustus zijn gebracht naar :  
dhr. Arie Breur, mevr. Judith Hellema-Graveland,  

dhr. A. Koster, dhr. Henk Verdouw,  mevr. Annie de 
Wit-Bax en naar dhr. Theo Renema, allen ter felicitatie 
met hun verjaardag in augustus. 
 
Een kaart ter bemoediging, beterschap en/of 
medeleven werd gebracht bij Marco van Dam,  
mevr. Johanna Griffioen-Griffioen,  
dhr. en mevr. Zijderlaan-Hoogenboom en naar  
Mirjam Goudena-Zijderlaan. 
 
Een welkomst kaart werd gestuurd naar dhr. en mevr. 
Douma-Spanjaard. 
 
Een condoleance kaart naar  dhr. en mevr. Mourik 
i.v.m. het overlijden van hun zoon. 
Tevens werd een condoleance kaart gebracht bij  
Ton Boere i.v.m. het overlijden van zijn broer. 
 

Koffiedrinken in de maand september 
Ons kerkgebouw zal op vrijdag 13 september a.s. 

tussen 10.00 en 11.30 uur 
voor u geopend zijn om 
een kop koffie of thee te 
komen drinken en 
uiteraard ook om even 
gezellig bij te praten.  

 
Uw gastvrouwen op vrijdag 13 september zijn  
Wija Stegenga en Anneke Koffeman. 

vermelde vrijdagochtend! 
 

Verjaardag vieren in de kerk 
Het pastoraatsteam heeft een nieuwe activiteit 
ontwikkeld. Dit keer om 80+-ers uit te nodigen hun 
verjaardag in de kerk te vieren. De doelgroep omvat 
degenen die in een periode van vier maanden jarig 
zijn geweest of nog jarig zullen worden. 
 
Vrijdag 5 juli jl. was de tweede bijeenkomst in de 
Ontmoetingsruimte van onze kerk. De 
Ontmoetingsruimte was bijna helemaal gevuld. 
Uit de opkomst blijkt dat onze gemeente al aardig grijs 
aan het worden is. Een jonger element werd 
ingebracht door de gast die ieder kon meebrengen. 
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Het was leuk nu eens in een ander verband elkaar te 
ontmoeten. De sfeer was ontspannen en gezellig. 
Vaak werden herinneringen opgerakeld en ervaringen 
uitgewisseld. De verzorging was ook uitstekend. De 
hapjes die werden uitgedeeld, waren heerlijk. Deze 
hapjes zijn door de dames van het pastoraatsteam zelf 
gemaakt. Voor de liefhebbers was er nog enige 
spelactiviteit: sjoelen. Daarvan werd een gepast 
gebruik gemaakt. De meeste aanwezigen bleven met 
elkaar praten. 

Het geheel overziende, is het een geslaagde dag 
geweest. Het is een goed initiatief en wat mij betreft 
voor herhaling vatbaar.  
Pastoraatsteam: hartelijk dank voor deze dag! 
Arie Bax 

Hartelijk dank 
Beste gemeenteleden, 
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik 

zondag 11 augustus jl. 
mocht ontvangen, 
afkomstig van de 
pluktuin aan de 
Waardsedijk 48, omdat 
de enige bloemist in 
Oudewater met 
vakantie was. Dit naast 

kaarten, appjes en, gesprekken, wat mij goed gedaan 
heeft. Ik kan melden dat na ruim 4 weken waarin ik 
het rustig aan moest doen, weer vanaf 13 augustus 
aan het tennissen ben. Daarvoor kon ik in die weken 
gelukkig gewoon achter mijn laptop onder meer de 
werkzaamheden voor de kerk blijven doen. Ja en dan 
met een mooi resultaat wat betreft het bandje dat 
geplaatst is tegen inspanningsincontinentie: het heeft 
geholpen!  
Tenslotte, wat fijn dat ik zo deel mag uitmaken van 
deze gemeente. 
 
Met hartelijke warme groet, 
Ied van Baren 
 

Hartelijk dank (2) 
Beste gemeenteleden, 
Recent ben ik aan mijn voet geopereerd. Met dank 
aan God en jullie is dit allemaal heel goed verlopen. Ik 
wil jullie bedanken voor alle aandacht, liefde, zorg, 
praktische hulp, enz die ik van jullie mocht ontvangen. 
Wat ben ik dankbaar dat ik onderdeel van deze 
gemeente mag zijn! 
 
Hartelijke groet, 
Nelly Brandhorst 

 

 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

 Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 
 Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 
 Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken?  

Wij vernemen het graag van u! 
Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert!! 
Agnelle van der Linde tel: 06-49854877       en       Dita Aleman tel: 42053254-06  
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Kerkbalans 2024 

 

  
dag Doel  Bedrag 

 
 juni  
2 1e Algemeen kerkwerk 208,65 
 2e PGO/PGO_Plus 153,22 

9 1e Algemeen kerkwerk   150,25 
 2e Avondmaalscollecte 

Liedjesfabriek 
143,10 

 Uitgang Diaconie 176,20 
16 1e Algemeen kerkwerk 181,25 

 2e PGO/Bloemencommissie 137,50 
23 1e Algemeen kerkwerk 173,25 

 2e Diaconie 192,50 
30 1e Algemeen kerkwerk 198,20 

 2e KiA/Werelddiaconaat 
Moldavië 

244,92 

 koffiedrinken juni 2024  
2 Liturgiecommissie   24,15 
9 Zalencentrum   21,75 

16 Zalencentrum   15,25 
30 Zalencentrum   26,50 

dag Doel  Bedrag 
 

 juli  
7 1e Algemeen kerkwerk 128,35 
 2e PKN/Pastoraat  

Nederland  Preken in 
gebarentaal 

160,75 

14 1e Algemeen kerkwerk 141,90 
 2e Diaconie 116,70 

21 1e Algemeen kerkwerk 191,20 
 2e PGO/ Plaatselijk  

Kerk & Israël 
160,50 

28 1e Algemeen kerkwerk 157,50 
 2e Diaconie 120,95 
 koffiedrinken juli 2024  

  7 PGO/PGO_Plus  42,25 
12 Zalencentrum  32,55 
21 Zalencentrum  31,25 

   
   
   
   

Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van 
PGO te Oudewater. 
Dit rekeningnummer NL 14 RABO 0352 3517 21 kunt u ook gebruiken voor  

- collectes; graag voor het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke datum(s) of maand én 
voor welke collecte(s) (1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is. 

-
 

-  

PGO-  
- u kunt nu ook collectebonnen bestellen via dit menu. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en vervolgens direct 

via iDeal betalen, wel net zo makkelijk.  
-

rechterkolom of de Appostel-app, alles op de PGO-website. 

Bram Verweij (VVB en Solidariteitskas), Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken)
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Artikel in #PROTESTANT 
In het vakblad voor werkers in de Protestantse Kerk #PROTESTANT van augustus 2024 staat een mooi artikel over 
een oude en een nieuwe diakenen in de Protestantse Gemeente Oudewater. Iedereen kan een gratis abonnement 
op dit tijdschrift krijgen. Ze kunnen zich aanmelden via www.protestantsekerk.nl/magazine  
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Startzaterdag 14 september 
Een beetje anders 

Zoals altijd wordt het nieuwe seizoen ingeluid met de 
Startzaterdag, waarbij er door de diaconie een gezellige 
activiteit werd georganiseerd (we denken nog steeds 
met plezier terug aan de sjoelcompetitie!) en José 
verzorgde een heerlijke maaltijd. Deze keer hebben we 
iets anders verzonnen, waarbij we hopen dat de 
gezelligheid en vrolijkheid evenzeer aanwezig zullen zijn! 

Stelt u zich maar voor, het is zaterdag 14 september en 
er is veel leuks te beleven in ons mooie stadje (waar u 
misschien ook even naar toe ging) maar om een uur of 
drie is het toch echt tijd om naar het Arminiusplein te 
komen. 
U heeft een paar mooie spullen en wat lekkers om  

op de tafels die al door de diaconie zijn klaargezet. Wij 
denken aan een aantal tafels met bijvoorbeeld: 
zelfgebakken taartjes, groenten uit de moestuin, puzzels 
of mooie leesboeken.  

Grotere, nog goed bruikbare artikelen kunnen ook 
gedoneerd worden, maar dat gaat anders: u maakt er 
een foto van en kunt deze dan kwijt op een prikbord. 
Het is dus beslist geen rommelmarkt of zolderopruiming. 
De regel is ook: wat niet verkocht is, neemt u zelf weer 
mee naar huis. Twijfelt u of uw spullen geschikt zijn? 
Neem even contact op met iemand van de diaconie. 

Vervolgens is het natuurlijk tijd voor koffie met wat 
lekkers en daarna wordt het tijd om te gaan snuffelen of 
er wat moois of handigs voor u bijzit. U vindt ook 
informatie over de goede doelen die vandaag gesteund 
worden. Dat zijn in ieder geval: de Schoenendoosactie 
(zie ook het artikel in deze Ontmoeting onder 
Ingezonden Stukken) en Sailwise, en mogelijk komt er 
nog een derde doel bij. Rond een uur of 5 worden ook 

Misschien heeft u zelf ook iets aangeboden?  

Dan is het inmiddels een uurtje of zes, dus tijd om de 
markt op te ruimen en plaats te maken voor borrel en 
eten. Deze keer zal José niet voor ons koken, maar 
nemen we allemaal zelf wat mee. U kunt denken aan 
een salade, een hartige of juist een zoete taart, 
stokbroodjes, een dipje. Neem niet teveel mee: komt u 

met 4 personen, neem dan ook voor 4 personen mee. 
Ook als u niets kunt maken, bent u van harte welkom. 
Geeft u dit dan even aan, dan houden we er rekening 
mee. 
 
Om een uur of acht, nadat we met elkaar alles hebben 
opgeruimd, gaat u met een voldaan en blij gevoel naar 

huis. U hoeft deze keer geen 

vergeet uw portemonnee niet 
voor de sponsoring en de 
drankjes!! 
 

U kunt zich opgeven via onderstaand formulier, bij 1 van 
de diakenen of via Diaconie@protgemoudewater.nl 
------------------------------------------------------------------------- 
Ja, ik kom naar de Startzaterdag op 14 september 
 
Naam: 
 
Aantal personen: 
 
Adres/telefoonnummer: 
 

 
 
 

 
 
 
3. Ik kom wel/niet eten, en ik neem ook iets mee, 

 
 
 
4. Ik heb een vraag, neem even contact met mij op aub 
--------------------------------------------------------------------------- 

Nationale ziekendag, zondag 8 september  

zondag in september uitgeroepen 
tot landelijke nationale ziekendag. 
Dit jaar is dat 8 september. De 
plaatselijke afdeling van de 
Zonnebloem grijpt deze 
gelegenheid aan om ouderen, zieken, mensen die 
beperkingen hebben, eenzaam zijn of om welke reden 
dan ook met tegenvallers te maken hebben, te voorzien 
van een fruitbakje.  Hierbij worden zij geholpen door o.a. 
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de plaatselijke diaconieën van de verschillende kerken. 
Op deze zondag zullen een aantal gemeenteleden een 
fruitbakje krijgen.  
In de dienst zal stilgestaan worden bij deze zondag en 
vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Aan het eind 
van de dienst staan de fruitbakjes klaar, die bij deze 
leden worden gebracht. Helpt u ook mee? 

Alvast hartelijk dank namens de diaconie en de 
plaatselijke afdeling van de Zonnebloem 

Avondmaal collecte 8 september 2024:  
Zonnebloem Oudewater 
De Zonnebloem laat zien dat er meer kan dan je denkt. 
Zij helpt zieken, gehandicapten en eenzame mensen om 
volop van het leven te genieten. Om erop uit te gaan, 
andere mensen te ontmoeten en leuke dingen te doen. 
Dat doen zij met bijna 42.000 vrijwilligers door het hele 
land. Mensen met een groot hart en een luisterend oor. 
Contact tussen mensen, dat is het kloppend hart van de 
Zonnebloem. Daarnaast organiseren de vrijwilligers tal 
van activiteiten, dagtochten en aangepaste vakanties. 
De avondmaal collecte van 8 september is voor de 
Zonnebloem afdeling Oudewater. 
We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
Alvast bedankt voor uw / jouw bijdrage! 

10 jarig jubileum SchuldHulpMaatje 
Oudewater 
Op woensdag 17 juli bestond SchuldHulpMaatje 
Oudewater 10 jaar. 
In 2013 hebben de diaconieën van de Hervormde 
Gemeente Oudewater Hekendorp, de 
geloofsgemeenschap St. Franciscus van Assisië te 
Oudewater en de Protestantse Gemeente Oudewater 
het initiatief genomen voor een samenwerkingsverband 
op het gebied van schuldhulpverlening. Dit heeft in juli 
2014 geresulteerd in het oprichten van de Stichting 
Drieluik Oudewater, handelend onder de naam 
SchuldHulpMaatje Oudewater. 

In de statuten is destijds vastgelegd dat de stichting als 
doel heeft het voorkomen en oplossen van financiële 
schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door 
Bijbelse motivatie. Dit doel is na 10 jaar nog steeds 
ongewijzigd. Hoewel SchuldHulpMaatje Oudewater 

zelfstandig opereert, zijn er nog wel hele korte lijntjes 
met de drie kerken. Zo zijn de bestuursleden en maatjes 
lid van één van deze kerken. Ook wordt 
SchuldHulpMaatje Oudewater door de drie kerken 
financieel ondersteund. Naast de financiële steun van de 
kerken, ontvangen we ook van de gemeente Oudewater 
een jaarlijkse bijdrage en hebben we eveneens giften 
van derden mogen ontvangen. Als bestuur zijn we heel 
dankbaar voor deze financiële steun. 
Naast deze financiële steun (ondersteuning) hebben wij 
ook een prettige samenwerking met andere 
hulporganisaties. Denk hierbij onder andere aan de 
Voedselbank en Tjonkie Food. Door deze samenwerking 
kunnen nog betere gerichte hulp bieden. 
 
Jaarlijks publiceren we op onze website het jaarverslag, 
waarin wij ook kengetallen met uw delen. Vanaf de start 
van SchuldHulpMaatje Oudewater tot en met eind 2023 
zijn 115 hulpaanvragen ontvangen. Hiervan zijn 107 
hulpvragen afgewikkeld en 8 nog in behandeling. 

- 74 hulpvragen zijn succesvol afgerond 
- 2 zijn beperkt gebleven tot een intakegesprek 
- 17 hulpvragen zijn voortijdig beëindigd maar wel 

deels succesvol afgerond 
- 12 hulpvragen zijn voortijdig beëindigd zonder 

resultaat 
- 2 hulpvragen zijn elders in behandeling 

genomen. 
 
Ondanks bovenstaande resultaten, zijn wij als bestuur 
van mening dat wij een aantal mensen/gezinnen niet 
bereiken die de hulp van de Maatjes (SchuldHulpMaatje) 
goed kunnen gebruiken. Onze Maatjes zijn er op 
getraind om te helpen de financiën weer op orde te 
krijgen. Ze zijn ook bekend met de potjes/ regelingen 
waar gebruik van gemaakt kan worden. Door tijdig hulp 
in te schakelen kunnen grotere problemen mogelijk 
worden voorkomen. 
Kent u iemand (gezinnen) die deze hulp goed kan 
gebruiken? Wacht niet te lang en vraag hem of haar om 
contact met ons op te nemen. Wellicht kan één van onze 
Maatjes helpen om de financiën weer op orde te krijgen. 
Contact kan worden opgenomen via 
info@schuldhulpmaatjeoudewater.nl of 06-12683219.  
Wilt u meer weten over SchuldHulpMaatje Oudewater, 
bezoek dan eens onze website 
www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl. 
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Kerk en Israël
Over de Psalmen en de 
verbondenheid met Israël
Op 6 oktober vieren we de 
Israëlzondag waarop de relatie en de 
verbondenheid met Israël wordt 

uitgediept. De unieke verbondenheid tussen kerk en 
synagoge wordt duidelijk zichtbaar in de omgang met de 
psalmen. Als we maar wél beseffen dat we de psalmen 
niet overgenomen hebben van Israël, maar dat we ze 
met hen meelezen, meezingen en meebidden. Het was 
terloops in zijn lezing op een gemeenteavond dat de 

pauze zei een van de aanwezigen: 'Wat bijzonder dat u 

Jezus niet, ik citeerde de psalmen, net als Jezus 
                                                              

De 150 psalmen die in het Oude Testament staan, 
hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de 
christelijke traditie, b.v. in het dagelijkse gebed. In veel 
kloosters wordt elke twee weken het hele psalmboek 
gereciteerd en vormen deze oude woorden het denken 
en bidden. In de zondagse eredienst in de protestantse 
traditie, speelt het zingen van de psalmen een 
belangrijke rol.                                                                        

Wat we ons niet altijd realiseren, is dat we met het 
lezen, bidden en zingen van de psalmen ook gestalte 
geven aan de verbondenheid met Israël. De christelijke 
eredienst is niet uit de lucht komen vallen, maar 
voortgekomen uit de samenkomsten in tempel en 
synagoge. Niet wij hebben de psalmen bedacht. Al 
voordat de christelijke kerk er was, werd God in Israël 
met de psalmen geëerd.  De oorsprong van het liturgisch 
gebruik van de psalmen ligt in de tijd van de tweede 
tempel. Naast het brengen van offers nam het zingen 
van psalmen daar een voorname plaats in.                                                                                                                             
Sinds - en vóór - de verwoesting van de tempel hebben 
de psalmen een plek in de liturgie in de synagoge. De 
chazan (voorzanger) wisselt het psalmgezang af met de 
gemeente, waarbij de laatste antwoordt met enkele 
woorden zoals Ameen (het zij zo), Halleloeja (looft God) 
en Hosanna (help toch). In de vrijdagavonddienst 
(ontvangst van de sjabbat) wordt veel gezongen en bij 
het ochtendgebed op zaterdagmorgen krijgt de 

lofprijzing extra accent met de psalmen 100 en 145-150. 
Ook in huiselijke kring worden psalmen gezongen, b.v. 
tijdens de viering van de seideravond, het begin van het 
Joodse paasfeest.                                                  

hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde 

woorden uit de psalmen. Wat zegt het ons als we ze 
horen in relatie tot Israël? Er is veel meer te zeggen over 
de psalmen, u kunt hiervoor de website bezoeken van 
PKN Kerk en Israël waar ds. Jacco Overeem schrijft over 
de psalmen.
Shalom, Sippy Klercq 

ZWO/KiA-commissie
Hongersnood in Soedan
Nu al worden liefst 35 miljoen Soedanezen met 
hongersnood bedreigd. Sinds de beruchte hongersnood 
in Ethiopië in de jaren tachtig is deze omvang van 
dreigende honger niet meer gezien. Soedan is niet het 
enige land waar op dit moment ernstige 
voedseltekorten zijn. Ook in Ethiopië, Gaza, Jemen, 
Somalië en Zuid-Soedan zijn de noden hoog. Al deze 
situaties verdienen de serieuze aandacht van de 
internationale gemeenschap. Maar wat er zich 

momenteel in 
Soedan 
ontvouwt, lijkt 
de grootste 
voedselcrisis te 
worden die de 
wereld in de 
afgelopen 
decennia heeft 

gezien. Alle reden om nu snel met voldoende geld over 
de brug te komen om levens te redden. 

Mocht u ook willen doneren, ga dan bijvoorbeeld naar 
de website van de UNHCR de VN 
vluchtelingenorganisatie:
(https://www.unhcr.org/nl/2024/08/unhcr-dringt-aan-
op-actie-nu-hongersnood-is-uitgeroepen-in-soedan/) of 
doneer uw bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. noodhulp 
Soedan.
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Internationale Dag van de Vrede op 21 september 2024 
Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. 

Het vereist voortdurende 
aandacht, vooral in een tijd van 
toenemende 
onverdraagzaamheid in onze 
eigen samenleving en 
onophoudelijk geweld elders. 
Het zijn verwarrende tijden. De 

agressie-oorlog in Oekraïne gaat door. En die hele oorlog 
tussen Israël en Hamas is onverteerbaar! Israël zou als 
eerste VREDE moeten willen! 

Internationale Dag van de Vrede is een belangrijke 
jaarlijkse gelegenheid om wereldwijd aandacht te 
vestigen op vrede, geweldloosheid en wapenstilstand. 
Laten we eens inzoomen op deze bijzondere dag: 
- Datum: op 21 september 2024 wordt de Internationale 
Dag van de Vrede gevierd. Deze dag valt samen met de 
openingssessie van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties in september. 
- Doel: het doel van deze dag is om bewustzijn te 
creëren over vrede en geweldloosheid. Het is een 
moment waarop we stilstaan bij de uitdagingen 
waarmee onze wereld wordt geconfronteerd en waarop 
we streven naar een vreedzamere en rechtvaardigere 
samenleving. 
- Geschiedenis: de Verenigde Naties hebben deze dag 
officieel uitgeroepen sinds 1981 (resolutie 36/67). Sinds 
2001 vindt de viering jaarlijks plaats op 21 september. 
Een mooie traditie die ons eraan herinnert dat vrede 
niet vanzelfsprekend is en dat we er samen aan moeten 
werken. 
Dus, laten we op 21 september een extra moment 
nemen om stil te staan bij vrede, medemenselijkheid en 
hoe we als wereldgemeenschap kunnen bijdragen aan 

 
Goed dat de vlag met de duif er op nog steeds wappert 
op ons kerkplein. 

Gebed: verlangen naar vrede 
Een gebed om vrede voor kinderen en alle slachtoffers 
van oorlog en haat, en om Gods aanwezigheid bij hen. 

God van vrede, 
God van shalom, 
God van salaam, 
herenig ons in de roep om vrede. 

Een verlangen volgen we, 
zo diep, zo intens, 
naar herstel van verhoudingen die verstoord zijn door 
onze angsten. 
Laat ons toch handelen naar uw wet van liefde, 
van tien woorden van trouw. 
 
Wees met uw Geest van troost aanwezig 
bij kinderen die slachtoffer zijn, 
bij mensen die hun geliefden begraven, 
bij leiders die zich herkennen in de pijn van hun volk. 
 
Wees met uw Geest van nabijheid aanwezig 
bij ouders die hun kinderen missen, 
bij mensen die in ziekenhuizen schuilen, 
bij leiders die bouwen aan vrede, tegen de haat in. 
 
Wees met uw Geest van wijsheid aanwezig 
bij kinderen die voor het leven zijn getekend, 
bij mensen die bang zijn voor de nacht, 
bij leiders die zich laten drijven door vergelding. 
 
God van vrede, 
God van shalom, 
God van salaam, 
herenig ons in ons werk voor vrede. 
 
Verzacht de harde harten, 
vorm de gespierde kaken en de gebalde vuisten om 
tot vrede en vertrouwen. 
Laat ons toch handelen naar uw wet van liefde, 
van tien woorden van trouw. 
Amin, Amen 
 
door ds. Marieke Meiring 
luchthavenpredikant op Schiphol 
 

Liturgiecommissie 
Vleugelpiano 
Dit bericht mochten we al in de vorige Ontmoeting 
plaatsen maar helaas zijn er (nog) geen leuke ideeën of 

plannen binnengekomen vanuit de 

kerkzaal te voorzien van een mooi 
instrument om daarmee o.a. de 
gemeentezang te kunnen 
begeleiden (dit natuurlijk naast 
ons orgel). 
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De liturgiecommissie heeft recentelijk bij de kerkenraad 
het voorstel neergelegd om de mogelijkheid te bekijken 
een (tweedehands?) vleugelpiano aan te schaffen. Daar 
werd binnen de kerkenraad weliswaar wat divers over 
gedacht, echter - en dit zoals aangegeven in de notulen 
van de kerkenraad -
is het nu aan de liturgiecommissie om met een voorstel 
te komen inzake het vervangen van onze huidige piano 
voor een vleugelpiano. En ook uiteraard hoe we denken 

te komen om een dergelijke 

Daarom (wederom) dit bericht via de Ontmoeting aan u 
gemeenteleden. Mocht u nu een geweldig idee hebben 
hoe we de middelen kunnen vergaren om op termijn 
een heel mooi instrument te kunnen aanschaffen, een 
instrument dat zeker goed zal passen in onze 

liturgiecommissie aanbevolen om uw idee te mogen 
ontvangen. Ons emailadres voor het toesturen van 
ideeën is liturgiecommissie@protgemoudewater.nl
maar u kunt natuurlijk altijd één van de twee 
leden/organisten van de PGO benaderen 
(Bas Vliegenthart of Han Langeveld) als u een geweldig 
idee heeft inzake de mogelijkheid tot aanschaf van een 
vleugelpiano voor in onze kerkzaal.
Alvast met dank voor uw eventuele reacties!
De liturgiecommissie.

PGO_Plus
Zin in film
Zin in een goede film? Geïnteresseerd hoe mensen 
waar en hoe dan ook   

spirituele diepgang vertoond.  

laten je kijken naar het leven en zetten je aan tot 
nadenken. Ze gaan over hoe mensen, waar ter wereld 
ook, leven in vreugde en verdriet, waar ze voor gaan, 
hoe ze omgaan met een crisis, hoe ze geloven of niet 
geloven, soms de zin van hun leven op het spoor komen. 
De films nodigen uit tot contact met jezelf en met 
anderen. Daarom is na afloop gelegenheid om je 
reacties te delen.
Aanvang 19.30 uur in De Ontmoetingskerk, 
Westsingel 2, Oudewater.
Gaarne vooraf aanmelden bij: Jannieboing@kaijen.net

maandag 23 september: The Old Oak

In een voormalig mijnwerkersstadje in Noord-Engeland 
dreigt de laatst overgebleven pub, The Old Oak, te 
moeten sluiten. De komst van Syrische vluchtelingen 
naar het stadje brengt onrust, maar biedt ook 
vriendschap. Kroegbaas TJ en de Syrische Yara brengen 
de botsende werelden dichter bij elkaar.

-film over de 
uitwassen van het kapitalisme, maar wel een met ruimte 

voor hoop.

avond. 
Alle films worden vertoond op 
groot scherm, met Nederlandse 
ondertiteling. 
Begeleiding: Jos van Hulsen.

Zin in Film is een initiatief van Pax Christiparochie 
Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden, 
m.m.v. Protestantse Gemeente Oudewater.

Zin in film ontroert, boeit, is opwindend, maakt je aan 
het lachen, zet je aan het denken, werkt verbinden. 

Project)koor PGO
Dit jaar zijn we in de gemeente begonnen met een 
koortje dat in sommige kerkdiensten de liturgie zal 
versterken. Afgelopen Pasen hebben we als koortje voor 
het eerst onze medewerking verleend.

Na wat aanloopmoeilijkheden hebben we met een klein 
groepje mensen doorgezet en daar willen we nu weer 
een gevolg aan geven. De bedoeling is dat we voor een 
aantal diensten per jaar een en ander gaan instuderen. 
We denken dat we met ongeveer 5 keer oefenen een 
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heel eind moeten komen, maar dat is een beetje 
afhankelijk van wat er gezongen gaat worden en of het 
instuderen makkelijk gaat. 
De eerstvolgende keer dat we gaan zingen in de 
kerkdienst zal met Israël-zondag op 6 oktober zijn. 
Misschien vindt u het ook leuk om hieraan mee te doen. 
Dan bent u van harte welkom op de donderdagavonden 
5, 12, 19 en 26 september en 3 oktober. We beginnen 
om 20.00 uur en we oefenen ongeveer een uur. 

Verder hebben we Pia Schütz bereidt gevonden om ons 
op gang te helpen bij de repetities en het verder 
opzetten van het koor. Daar zijn we erg blij mee. Het 
tweede project dit najaar is kerst en daarbij gaat Pia ons 
helpen. 
Op zondag 29 september na de morgendienst is Pia er 
om een begin te maken met het repeteren van de 
liederen voor de kerkdienst met Kerst. Op die dag zullen 
de in te studeren stukken worden uitgedeeld en worden 
geïnventariseerd hoe de stemmen verdeeld worden en 
of de liederen daarvoor geschikt zijn. Op zondag  
20 oktober na de kerkdienst zal er de eerste echte 
repetitie met haar zijn. Pia zal niet altijd aanwezig 
kunnen zijn en daarom zijn er ook repetities waarin we 
zelf oefenen zoals we gewend waren voor de paasdienst 
en het tijdstip van die repetities zullen in overleg zijn. 
Maar waar kan, zal Pia er ook zijn. We gaan er dus van 
uit dat we een 5-tal keer oefenen voordat we tijdens een 
kerkdienst gaan zingen. Denk niet gelijk at kan ik 
niet , want we vinden dat het voor iedereen leuk moet 
zijn en zo nodig komen er muziekbestandjes om zelf te 
kunnen oefenen. Het koortje staat per slot van rekening 
ten dienste van de liturgie. 

Als u van zingen houdt en denkt dat het iets voor u is 
dan kunt u zich opgeven bij Anja van Bemmel, 
tel. 06- 49868954 of bij Jeannette Joosse,  

tel. 06-22386069. Mailen mag ook: Anja van Bemmel: 
bemmel82@kpnmail.nl of Jeannette Joosse: 
jeannette@mwh4impact.com.  
Bij twijfel kom gerust eens kijken of het wat voor je is. 
Als we er mannenstemmen bij krijgen, hebben we meer 
keuze in liederen. Dus mannen: meld je aan! 

P.S. U kunt er voor kiezen om 1 project mee te zingen, 
maar beide projecten zou helemaal mooi zijn. Als u zich 
van te voren aanmeldt voor een of beide projecten, dan 
wordt dat zeer op prijs gesteld. 

Gespreksgroep 25-45 jarigen
Het afgelopen seizoen was het fijn om een aantal 
avonden bij elkaar te komen en over verschillende 
onderwerpen met elkaar te praten. We sloten het af 
met een bijeenkomst bij  theetuin De Kwakel aan de 
Linschoten. Onder dit stukje plaatsen we twee . 

 
 
Dit willen we graag als gespreksgroep weer voortzetten. 
 
We hebben hiervoor de volgende data vastgelegd: 
19 september  
10 oktober  
7 november 
28 november 
 
We beginnen deze avonden om 20.00 uur in het 
Zalencentrum van de kerk. We sluiten rond 21.30 uur.  
Het is fijn dat ds. Kees Burger de avonden wil 
begeleiden. 
Iedereen in deze leeftijdscategorie is meer dan welkom! 
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Schoenendoosactie op de Startzaterdag
Schoenendoosactie is een landelijke actie en onderdeel 
van Stichting GaiN in Driebergen. Tijdens de 
schoenendoosactie versieren kinderen en volwassenen 
op scholen, kerken en verenigingen een schoenendoos 
en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of 
verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, 
speelgoed, een knuffel en een kledingstuk. 

De gevulde dozen worden ingeleverd bij een inleverpunt 
en gaan dan naar een VerwerkingsCentrum, waar ze 
worden gecontroleerd, bijgevuld en verzendklaar 
gemaakt. Daarna begint hun reis in een vrachtwagen of 
container naar het land van bestemming. De dozen 
worden uitgedeeld in landen 
waar kinderen het moeilijk 
hebben. 

Vorig jaar gingen er meer 
dan 46.300 dozen naar 
onder meer Sierra Leone, 
Roemenie, Lesbos, Moldavie, Albanie, en Togo. De 
jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi 
versierde dozen stralend in ontvangst. Vaak is deze doos  
het eerste cadeau wat ze in hun leven ontvangen!! Door 
de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze 
zich gezien. 

Ook voor de kinderen zelf is de schoenendoosactie 
leerzaam. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te 
delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van 
zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn 
doen, maar het is ook bijzonder. De actie is een mooie 

naastenliefde bespreekbaar te maken. 

In de stand van de Schoenendoosactie tijdens de 
Startzaterdag 
de verwerking en van een uitdeling in Sierra Leone. 
Indrukwekkend! Het raakt ons telkens weer! 

Kijk ook eens op:  www.schoenendoosactie.nl  of 
www.schoenendoosactiewoerden.nl 

Wit u bijvulmaterialen voor ons verzamelen? In 
de stand liggen lijsten met gewenste spullen. 
Wilt u de nieuwsbrief van Schoenendoosactie 
Woerden ontvangen? Dan graag uw mailadres 
doorgeven aan: 
woerden@schoenendoosactie.nl. 

 Wilt u een bijdrage overmaken?  GaiN 
NL83INGB0000334243 o.v.v. VC Woerden. 

 Wilt u zelf een schoenendoos vullen en 
inleveren? 

 
Een schoenendoos en een actiefolder kunt u uit de stand 
meenemen. In de actiefolder leest u meer over de 
Schoenendoosactie: hoe het werkt, en wat er in de doos 
mag. Voor de organisatie en het transport van de dozen 

-- per doos nodig. In de folder 
staat hoe dit betaald kan worden. 
  
Met de opbrengst van deze markt kunnen we weer 
schoolspullen, bijvulmaterialen en speelgoed kopen. 
 
Graag tot ziens op de goede doelen markt op  
14 september. 
Namens VC Woerden van Schoenendoosactie,  
Cor van der Neut 
 

Tafeltijd 

Op zondag 1 september is er een TafelTijd-ontmoeting 

omgeving. 
 
Inloop vanaf 13.45 uur, aanvang maaltijd ca. 14.15 uur. 
We eindigen om 17.30 uur. 
We zijn nog bezig met de invulling van het programma. 
In het kader van de vredesweek half september is het 

lekker eten en gezelligheid. 

Voor aanmelden, mail naar tafeltijdgouda@gmail.com 
Liefst uiterlijk 28 augustus.  
Je ontvangt dan informatie over de precieze plek.  

Toegang is gratis, iedereen wordt uitgenodigd om iets 
mee te nemen voor de lunch. Er is een keuken, maar we 
hebben niet de gelegenheid iets op te warmen. 
 
Geef bij je aanmelding ook meteen even door wat je van 
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plan bent mee te brengen aan eten. Geen held in de 
keuken? Een bijdrage in de onkosten is ook welkom. 
Kun je niet, maar wil je uitgenodigd worden voor de 
volgende keer, meld je dan ook. 
Ook als je algemene informatie wilt over TafelTijd kun je 
naar dit adres mailen. 

TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een landelijke 

betrokkenen. 
TafelTijd Gouda wordt een aantal keren per jaar 
georganiseerd, en staat open voor iedereen uit Gouda 
en omgeving die aan wil schuiven voor een goed gesprek 
bij een goede maaltijd. 
TafelTijd Gouda wordt gesteund door de Regenboog 
Alliantie Gouda.  
 
Voorbereidingsgroep TafelTijd. 

 
 
 

E-mail adressen  
Website: www.protgemoudewater.nl  

beamerteam@protgemoudewater.nl 
cvk@protgemoudewater.nl 
diaconie@protgemoudewater.nl 
jeugdwerk@protgemoudewater.nl 
kerkbureau@protgemoudewater.nl 
kerkenisrael@protgemoudewater.nl 
liturgiecommissie@protgemoudewater.nl 
multimedia@protgemoudewater.nl 
nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
ontmoeting@protgemoudewater.nl 
PCP@protgemoudewater.nl 
penningmeester@protgemoudewater.nl 
PGO_Plus: vt@protgemoudewater.nl 
scriba@protgemoudewater.nl 
vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 
webmaster@protgemoudewater.nl 
zalencentrum@protgemoudewater.nl 
zwo-kia@protgemoudewater.nl 
Exposities: ria-griffioen@planet.nl 
LPD: www.pkn.nl 
PDC: www.utrecht.pkn.nl 

 
PGO-website: 
www.protgemoudewater.nl 
 
Predikant: 
Wegens afwezigheid kunt u voor contact mailen naar 
scriba@protgemoudewater.nl. In zeer dringende 
gevallen kunt u bellen met de voorzitter van de 
kerkenraad mevr. Esther Brouwer: 06-54717332. 
 
Zalencentrum: 
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur 
zalen en kerkzaal bij de beheerder: 
Cor van Dijk, tel.: 06-44553010 of  
e-mail: zalencentrum@protgemoudewater.nl  
of kijk op de PGO website 
www.protgemoudewater.nl rubriek Zalencentrum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting  
Voor het drukken van de   
(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden 
aangepast. 
S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO website.  
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en 
adres - op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast hartelijk dank! 
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