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Jaargang 9, nummer 5         
 
Redactie:  
Ied van Baren 
Marcella Grob,  
Han Langeveld 
Wil Langeveld 
  

Tweede vrijdag van de maand koffiedrinkers….! 
Op vrijdag 11 september j.l. waren we als ‘tweede 
vrijdag van de maand koffiedrinkers’ eindelijk weer 
bijeen in zaal 1 van ons Zalencentrum. We dronken op 
gepaste afstand van elkaar onze koffie maar waren 
toch in de gelegenheid om op een dusdanige manier 
met elkaar te ‘socializen’ zodat alle bezoekers na de 
koffie met het idee van ‘zo, we hebben weer even 
lekker bij kunnen praten’ de deur uitgingen. Even 
hadden we het gevoel dat die vervelende en onzeker 
periode achter ons lag (alles weer normaal) maar 
helaas, in de straten van Oudewater wijzen pijlen en 
voetstappen ons in welke richting we moeten gaan 
om de kans op besmetting nog steeds zo klein 
mogelijk te houden (trouwens als ik -Han- dat zie in 
Oudewater dan komt de gedachte bij me op dat als 
ons geloof ons richtingpijlen en voetstappen zou  
geven ‘geloven’ misschien veel eenvoudiger zou 
zijn…….maar goed, dat is een gedachtespinsel van 
ondergetekende, dat mag u snel weer vergeten! Maar 
nu na dat ‘koffiedrinken’ hebben we de smaak weer 
te pakken en zullen meer activiteiten volgen die 
mensen kunnen binden. Denk aan wekelijkse 
koffieochtenden tijdens de advent-periode, een ‘Keek 
op de Preek, een boekbespreking, filmavonden etc. en 
uiteraard -maar dat is zo vanzelfsprekend- de 
mogelijkheid om zelf op zondag de kerkdienst weer bij 
te komen wonen. Na de dienst even gezellig en op 
gepaste afstand elkaar ontmoeten op het plein voor 
onze kerk behoort dan tot de mogelijkheden.  
Kortom, we zijn in alle opzichten een 
‘Ontmoetingskerk’ en willen dat ook gedurende een 
lastige periode middels samenkomsten en 
programma’s waar maken! U leest daar uiteraard 
meer over in deze Ontmoeting! – Groet, Han & Wil 

Kopij inleveren voor het november nummer uiterlijk 

woensdag 21 oktober 2020 

 
bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl

 


