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Een hartelijke groet aan ieder die deze Nieuwsbrief leest. 

 

Zondag 17 maart 2024: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. J.H. Brederoo-Reitsma, IJsselstein  

Ouderling van dienst:  Coroline de Ruiter  

Organist:   Han Langeveld Koster: Hans Stafleu 

Peuteroppas:   Maud en Lynn Brouwer 

Kinderkerk:   Alle basisschoolgroepen  

1e collecte:   Algemeen kerkwerk   

2e collecte:   KiA / Zending Rwanda 

Bijzonderheid:   Biddag, Koffie drinken 

 

Zondag 24 maart 2024: morgendienst 9.30 uur  

Voorganger:   Ds. P.M.W. van der Schans, IJsselstein 

Bijzonderheid:   Palmzondag 

 

Overige vieringen 

15-mrt 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan 

15-mrt 19.15 uur O.K.K., meditatie in sacristie 

17-mrt 14.30 uur Bibliodrama, Ontmoetingsruimte, zie kopij hierna 

20-mrt 19.15 uur Avondgebed O.K.K., ds Roelof de Koning Gans 

22-mrt 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, mw. Sippy Klercq 

22-mrt 19.30 uur Taizé viering in RKK 

23-mrt 19.00 uur Palm-Passie tocht langs de kerken 

 

Gedicht bij de Veertigdagentijd      (Henk Jongerius)                                                                                                    

Leven wordt je gegeven, 

Adem en Geest; 

dood zul je niet meer vrezen, 

zowaar ik leef. 

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

De bloemen zijn ter bemoediging gebracht naar Hans en Dita Aleman. 

Helaas zijn er weer diverse gemeenteleden die wij moeten noemen in het kader van 

omzien naar elkaar. Dat maakt ons als gemeente sterk! Lief en leed delen met 

elkaar. Deze week hebben Cristi en David Geurts en hun dochters afscheid moeten 

nemen van hun (schoon)vader en opa Jaap Hoogenboom. Ook broer en zwager van 

Jaap en Corrie, Gerrie, Jaap en Gijke. Een hele verdrietige gebeurtenis. 

Annemarie Verweij (Lijnbaan 54) heeft grote pech door een ongelukkige val. Zij 

heeft hierbij diverse breuken in haar voet opgelopen. Mogelijk wordt zij hieraan op 

25 maart geopereerd. Sterkte Annemarie en Gerard. 
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Patrick Brouwer (Vliet 37) heeft een knieoperatie ondergaan. Er zijn plaatjes van een oude operatie 

verwijderd zodat hij na herstel een nieuwe knie kan krijgen.  

Janny Slager-Blonk (Rode Zand 9) is vorige week donderdag getroffen door een hersenbloeding. Zij is 

heel dankbaar dat zij inmiddels weer thuis is, zonder al te veel restverschijnselen. Heel erg schrikken 

voor Dick en Janny. Nu proberen volledig te herstellen. Wij wensen hen rust en sterkte toe. 

Hans Aleman (Kerkwetering 17) moet i.v.m. hartproblemen opnieuw een behandeltraject in. Weer een 

spannende periode waarvan we hopen en bidden dat het succesvol zal zijn. 

Het goede nieuws, met de knie van Cees van Vliet gaat het steeds beter. 

 

Blogje 

Als je lid bent van een kerkelijke gemeenschap móet je af en toe een taak op je nemen. 

Je gaat koffie zetten of veegt het kerkplein, maakt een PowerPointpresentatie, wordt jeugdouderling , of 

lid van de kerkenraad. Ik bedoel maar: je laat niet een beperkt aantal mensen overmatig veel doen.  

Dat zijn onze ongeschreven huisregels. Ja toch?       REGRUB 

 

Bloemschikking 17 maart 2024, zondag Judica 

Lezen Jeremia 32:1-15 en 42-44 ‘... omdat jij het recht hebt om als losser op te treden.’ (Jeremia 32:7) 

Een losser, Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen. De 

woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren. Nog altijd proberen 

machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet 

snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in 

familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Dat Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op het 

punt staat om de stad in te nemen, de losser van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt 

straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden. 

Jeremia, de ‘onheilsprofeet’, blijkt een losser te zijn.  

Kernwoorden: rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen. 

Schikking 

De bol staat met de opening naar boven toe. Aan het groene mos wordt wat gras toegevoegd, de 

verwijzing naar het land. In de bol driekleurige viooltjes, symbool voor de aanwezigheid van God, hoe 

weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. In het midden een puntvormig lijnnervig sansevieria blad, als 

teken voor de rechtvaardige. 

 

2e collecte 17 maart Kerk in Actie Zending Rwanda - Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda 

Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die 

ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Er zijn al boeken gemaakt over hun 

gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden, kinderrechten, familieleven 

en goed omgaan met de aarde.  

Met uw gift in de 2e collecte vandaag steunt u via het programma Zending van Kerk in Actie de 

verspreiding van leerzame stripboeken onder Rwandese kinderen. Van harte aanbevolen. Geef in deze 

collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending 

Rwanda. Hartelijk dank voor uw gift. Zie voor verdere informatie de PGO-website of de Ontmoeting van 

maart 2024 onder de rubriek commissies. 

 

Bibliodrama, zondagmiddag 17 maart in de Ontmoetingsruimte 

Voor wie het gemist hebben of voor wie nog aarzelt: er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor het 

bibliodrama dat zondagmiddag 17 maart gegeven gaat worden door Madelon Verwer uit Mijdrecht.  

We beginnen om 14.30 en het duurt tot 17.00 uur. Plaats: in de Ontmoetingsruimte.   

In de Ontmoeting van Maart 2024 en op de website van onze kerk lees je alle informatie. 

Mail naar kerkenisrael@protgemoudewater.nl of stuur een berichtje of bel Jacoline: 0653216137, je bent 

ook op de valreep van harte welkom! Namens de commissie Kerk en Israël, Jacoline Krabbendam. 

mailto:kerkenisrael@protgemoudewater.nl


 

 

Taizé-avondgebed, zondag 17 maart Bonaventurakerk 

Op zondag 17 maart om 18.30 uur vindt er een Taizé viering plaats in de Bonaventurakerk in Woerden. 

Na het avondgebed is er koffie en thee. We hopen dat je erbij bent. Nodig gerust vrienden en bekenden 

uit! 

 

Koffie en thee staan weer voor u klaar op vrijdagmorgen 15 maart a.s. 

Vanaf 10 uur op vrijdag 15 maart a.s. staat de koffie of de thee weer voor u klaar in zaal 1 van ons 

Zalencentrum. Uw gastvrouwen zullen dan zijn Ineke van der Neut en Elly Vliegenthart. 

We zien u graag a.s. vrijdagmorgen in ons kerkgebouw! 

 

 

Inzamelingsactie ! 

 

Ook op zondag 17 maart kunt u weer boodschappen inleveren voor de Voedselbank en Tjonkiefood.  

We doen deze actie twee keer per jaar met de gezamenlijke diaconieën.  

We hopen weer op een royale opbrengst! 

Alle houdbare producten zijn welkom en vooral onderstaande producten staan op het verlanglijstje op 

dit moment:  

- Ontbijtproducten (beschuit, crackers, muesli enz.) 

- Broodbeleg (chocoladepasta, pindakaas, honing of appelstroop) 

- Boter, Koffie (pak, cups en pads), Thee , Pasta, Mix bij de rijst/bami (nasi, kip kerrie enz.), 

   Vooral pastamix (voor spaghetti, macaroni) 

-Limonade (siroop/pakken) 

-Toiletpapier 

 

Bloemstukjes maken 

Op vrijdag 22 maart om 10 uur worden er, in het kader van de veertigdagentijd , bloemstukjes gemaakt 

o.l.v. Dita Aleman en Marianne Kasbergen. U kunt u opgeven (graag zo snel mogelijk) bij leden van de 

werkgroep Kerk en Israel of via de mail kerkenisraël@protgemoudewater.nl Er wordt ter plekke een 

bijdrage voor de kosten gevraagd. 

 

Gevonden voorwerpen 

 

Sinds geruime tijd hangen er twee paar handschoenen, twee sjaals en twee opvouwbare 

parapluutjes aan de kapstok in de hal. Herkent u dit als uw eigendom dan s.v.p. ophalen 

als de kerk open is. 

Zie bijgaande foto 

 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel.06-49 854877 of Dita Aleman, tel.06-42 053254 

Op onze website www.protgemoudewater.nl vindt u heel veel info over onze PGO 

Kopij s.v.p. uiterlijk op donderdagen, 10 uur, bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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