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Een hartelijke groet aan ieder die deze Nieuwsbrief leest. 

 

Zondag 21 april 2024: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. A.T. Tack, Bodegraven    

Ouderling van dienst:  Agnelle van der Linde  

Organist:   Han Langeveld 

Koster:    Cor van der Neut 

Peuteroppas:   Marith en Meike de Goeij 

Kinderkerk:   Alle basisschoolgroepen  

1e collecte:   Algemeen kerkwerk   

2e collecte:   PGO / Bloemencommissie 

Bijzonderheid:   Koffie drinken 

We lezen de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. Het is één van de meest 

beeldende en bekende verhalen van Jezus. De vraag is natuurlijk of niet vooral de 

oudste zoon verloren is en hoe deze gelijkenis bij ons binnenkomt.  

Je bent van harte welkom.      Bram Tack, Bodegraven 

 

Zondag 28 april 2024: morgendienst 9.30 uur  

Voorganger:   Ds. C. Burger, Kamerik 

Bijzonderheid:   PGO_Plus Presentatie ‘Ode aan mijn moeder’ –  

Mw Fides de Jong 

Overige vieringen 

19-apr 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan 

24-apr 19.15 uur O.K.K. Avondgebed, Hans Lippe 

26-apr 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, mw. Sippy Klercq 

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

De bloemen van vorige week zijn gebracht bij mw Atie van Drie (Joostenplein 30) 

om haar en haar naasten te bemoedigen. 

Een triest bericht over dhr Kees van Dam, Pr. Margrietstr. 153. Het gaat niet goed 

met hem en behandelingen zijn helaas gestopt. Als wij aan hem en al zijn 

dierbaren denken, ook en vooral als we onze handen vouwen, dan zal hen dat tot 

steun zijn. 

Voor Ria vd Heuvel (Z. Linsch.zandweg 67) is het een spannende tijd waarbij er 

moet worden gewacht op onderzoeken in verband met een vergrote schildklier. 

Met Ria, Jan en andere naasten hopen we op een positieve uitslag. 

Wij denken aan alle mensen, in onze directe omgeving of verder van ons. Verdriet, 

onzekerheid over uitslagen of behandelingen, afscheid nemen, het komt soms heel 

dichtbij. 

Laten we bidden om kracht van God en Zijn beschermende arm mogen ervaren. 

 



 

 

 

 

Een verheugend bericht voor dhr en mw Koster, zij hopen eind van deze maand te verhuizen naar de 

Margrietstraat 67. Zij zijn er erg blij mee, maar het brengt  onverwacht wel heel veel drukte met zich 

mee. Veel sterkte met de verhuizing! 

 

Blogje 

Als je ziet hoeveel sporters God bedanken voor hun overwinning en als je tegelijkertijd de ellende in de 

wereld bekijkt, moet je haast concluderen dat God zich alleen om wielrennen, voetbal en tennis 

bekommert.            REGRUB 

 

Taizé-avondgebed, zondag  21 april Lutherse kerk  

 

Op zondag 21 april om 18.30 uur vindt er een Taizé viering plaats in de Lutherse kerk in 

Woerden. Hierna is er om 20.00 uur in het Arendsnest in de Opstandingskerk een 

informatiebijeenkomst over de Taizé-reis die deze zomer georganiseerd zal worden voor 

jongeren tussen de 15 en 35 jaar. Van harte uitgenodigd! 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel.06-49 854877 of Dita Aleman, tel.06-42 053254 

Op onze website www.protgemoudewater.nl vindt u heel veel info over onze PGO 

Kopij s.v.p. uiterlijk op donderdagen, 10 uur, bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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